Zes eeuwen jeugdhulpverlening in Haarlem

Coen Cuser, ridder van Qosterwijk, stelde in 1394 een huis ter
beschikking voor de opvang van arme mensen. Dit historische
gegeven betekende de start van een van de oudste organisaties
voor hulpverlening in Europa. Aanvankelijk was de zorg voorna-
melijk bedoeld voor volwassenen, maar reeds in 1425 werd een
begin gemaakt met de opvang van kinderen.

Gedurende de loop der geschiedenis is de naam meerdere malen
gewijzigd; Heilige Geesthuis, Burgerweeshuis; rond 1850 ontstaat
de naam Gereformeerd of Burgerweeshuis. De voortdurende
veranderingen in de maatschappij zijn aan de instelling niet
voorbij gegaan. Waren de bewoners van het huis voorheen uitslui-
tend wezen, sedert het begin van deze eeuw werd het tehuis meer
gebruikt voor jongeren die om andere redenen dan het "wees"
zijn, hulp behoefden. Dit was ook de reden dat in de loop van de
vijftiger jaren van deze eeuw de naam van weeshuis geleidelijk
aan verlaten werd en de naam Coen Cuserhuis werd ingevoerd.

Omdat, door de professionalisering van de werkzaamheden, de
afstand tussen de Regentischap als bestuur en de medewerkers
steeds groter werd, besloot de Regentschap van het Gereformeerd
of Burgerweeshuis haar werkzaamheden over te dragen aan een
daarvoor speciaal in het leven geroepen stichting. Door deze
overdracht veranderde de taak van de Regentschap en nam zij
meer afstand tot het uitvoerend werk zonder echter de betrokken-
heid te verliezen. Na verschillende fusies met andere instellingen
voor jeugdhulpverlening wordt het werk thans uitgevoerd binnen
de Stichting Jeugdhulp Kennemerland.

De Regentschap van het Gereformeerd of Burgerweeshuis te
Haarlem heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de
Jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in aanwezigheid van
H.M. de Koningin

op vrijdag 28 oktober 1994 in de Nieuwe Kerk te Haarlem
van 13.45 1ot 15.00 uur.
De kerk is geopend vanaf 13.30 uur.

Tevens wordt u uitgenodigd voor een ontvangst in het
Frans Halsmuseum aan het Groot Heiligland 62 te Haarlem
van ca. 15.30 tot 17.00 uur.

Deze uitnodiging is strikt persoonlijk.

Wilt u ons voor 10 september a.s. door middel van bijgaande
antwoordkaart laten weten of u al dan niet van de uitnodiging
gebruik zult maken?

Na ontvangst van uw bevestiging zenden wij u het programma,
tevens toegangskaart voor de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk.

Met de meeste hoogachting,
namens de Regentschap van het Gereformeerd of Burgerwees-
huis,

J.A. Patijn - Bijl de Vroe, secretaris

Haarlem, 26 augustus 1994



