men met één rode mouw.

heel veel vragen”, heeft me-
vrouw Patijn van de hofdame
begrepen. ,,We leiden haar ge-
woon rond, zoals we de burge-
meester ook zouden rondlei-
den"”, zegt Van Voorden. ,Een
voorbeeld. Loop ik op de trap in
| het Boddaerthuis voor of achter
. de koningin?, vroeg ik de hofd-
ame. 'Je vraagt gewoon: Majes-

De twee gastvrouwen en de gastheer van koningin Beatrix,
rechts mevrouw Patijn-Bijl de Vroe,
zijn aangekleed zoals de wezen van het Coen Cuserhuis er nog tot in de

de heer Van Voorden en mevrouw Bredius-Goc
jaren dertig bij liepen: b

teit, mag ik u even voorgaan’,
antwoordde ze." .
Op de onzekere factor van he

weer na, kan er niets mis gaan,
concludeert mevrouw Bredius.
U kunt om elf uur bij de deur
klaar gaan staan, is ons gezegd,
want de koningin is altijd pre-
ciesoptijd.” e

die morgen Haarlem bezoekt. Van links naar

kinga. De poppen op tafel
auwe unifor-
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